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Hallo iedereen, 
 
Jaja, de eerste 2 maanden van het scoutsjaar zijn voorbij. De start is 
genomen, de eerste activiteiten zijn de revue gepasseerd. We zijn zeer blij 
met de talrijke nieuwkomers binnen onze eenheid! Elke tak heeft zo zijn 
aanvullingen wat belangrijk is. Hopelijk kunnen wij jullie elke zondag blijven 
verwelkomen voor wat ontspanning en veel amusement!  
  
De dia-avond ivm het kamp is ook voorbij, het was fijn om de leuke kiekjes 
nog eens terug te zien van een geslaagd kamp. Bedankt voor de opkomst, 
diegene die er niet waren hadden ongelijk. 
  
Er zijn veel snoepjes verkocht, dus de kassen van elke tak worden gespijsd. 
Nu kunnen er veel leuke dingen worden georganiseerd door de leiding. 
Bedankt voor diegenen die op de snoepverkoop zijn komen helpen! 
 
November en december, de start van enkele koude maanden en enkele zeer 
leuke activiteiten; Sint-Maartensvuur, Prosper polder, sint en piet, Kerst en 

Nieuwjaar. Voor de brave kindjes zal de sint iets lekkers bij hebben! De 
stoute gaan mee in de zak van de piet. Hopelijk zijn jullie dus braaf geweest 
 
  
Als je december zegt, denken we ook meteen aan examens. Het 
eenheidsleidingsteam wenst iedereen alvast het beste toe tijdens deze 
periode en VEEL SUCCES !!! 
  
De feestdagen komen ook reeds in het vooruitzicht en weerom vakantie, die 
schoolgaande jeugd heeft toch een mooi leven… . (zelf vinden ze meestal 

van niet, tot ze beginnen werken.) 
 
Wij willen jullie alvast een Zalige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar toewensen. 
Om dit officieel in te huldigen nodigen wij graag iedereen uit op onze 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari.  
  
  
Tot één dezer, 
Het eenheidsleidingsteam 
 
Punctuele Ottogoné, Onstuimige Vos, Vlijtige Lemming & Zorgzame Tarbagan 
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Belangrijke 

Contactpunten 
 

 Bevers:  
KEO: 

Lode Verkest 

0488/99.11.61 

Welpen: 
AKELA:  

Heleen Van Hoylandt 

0498/28.32.23 

Jong 

 verkenners/gidsen:  
PIENTERE HAAS: 

Gertjan Hoste 

0476/46.18.85 

Verkenners/seniors: 
ZACHTAARDIGE ARA:  
Koen De Cleen 
0494/38.51.48 

 

Eenheidsleidingsteam:  
OTTO    0474/29.91.38  Contactpersoon 

VOS    0485/71.77.04  Contactpersoon 

LEMMING     0473/47.35.85 

TARBAGAN   0479/54.61.11 

Stam: 
WOLF: Freddy Vergauwen 

KAUW: Dirk De Smedt 

SPRINGMUIS: Tom Buytaert 

03/296.84.55 

Tom.wil@telenet.be 

http://www.fosdeschrans.be/profiel_haas.ht


Verslag 

3 

 

Verslag Overgang  
 

Ook dit jaar was het de tweede 
zondag van september de 
overgang! ’s Morgens begon de 
leiding al vroeg met de 
voorbereidingen, zodat alle 
leden weer lekker vuil naar huis 
zouden vertrekken. 
Dit jaar zaten er twee nieuwe 

activiteiten tussen: ‘tik-tak-ei’ 
(hetzelfde spel als tik-tak-
boem, maar dan met een ei) en 
een spel waarbij je zo snel 
mogelijk stoelen omver moest 
gooien. 
 
Natuurlijk waren de klassiekers zoals het modderparcours, het vies putje, 
proeven, het touwenparcours ook aanwezig. Voor degenen die over gingen 
naar een andere groep was het modderparcours een beetje vuiler dan voor 
de rest, juist omdat ze over zijn gegaan . 
 
 

Na het modderparcours was het tijd om 
even opgefrist te worden en terug wat 
op te warmen. De oudere konden onder 
de lans gaan staan en propere kleren 
gaan aandoen en de kleinsten mochten 

ook hun propere kleren gaan aandoen. 
Hierna kreeg iedereen een suikerwafel 
en een warme chocomelk. 
Voor degenen die over zijn gegaan was 
er natuurlijk ook de overgangstunnel, 
dat is een tunnel vol obstakels die je 
moet overwinnen om over te kunnen.  
Voor de oudere leden was dit jaar ook 
de apenbrug voorzien over de beek 
naast het lokaal. Na de apenbrug kon je 
dan direct de berg op kruipen om er 
meteen terug af te schuiven met het 
zeil en de bruine zeep. Een zalige 
afsluiter voor zo’n leuke dag! 
 
 

 
Sneeuwuil 
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De jongens van “Route 45” zijn weer terug van hun jaarlijkse motorreis. Dit 
jaar gingen we naar de Franse Alpen. Een tocht van 3280 km. 
 
Na onze vorige tocht naar de “Pyreneeën”, hadden we besloten om dit jaar 
eens naar de Franse Alpen te gaan. Wie de Tour De France een beetje volgt, 
weet dat er daar enkele fantastische kleppers van cols liggen. Zoals: De “col 
Agnel (2744m) ”, de “Col de la Bonette (2802m)”, de “Col de l'Iseran (2770m)” 
en de “Col du Galibier (2646m)”. Wat zou het fijn zijn om dit jaar met mijn 
nieuwe motor, nog eens een goede 1000 meter boven de boomgrens in het prachtige maar ruwe 
hooggebergte te gaan bollen. Dus wij naar de Franse Alpen… Helaas moeten onderweg vaststellen dat 
al de hoge bergpassen door verse sneeuw gesloten zijn. We volgen de situatie op de voet via de 
website, maar door het slechte weer van de voorbije weken zijn de echt hoge bergpassen: “Col 
Fermé”. Gelukkig zijn er nog veel alternatieven. De wat kleinere cols zijn wel allemaal open en ook de 
moeite waart. En je zal zien dat ook daar bekende namen bij zijn.  
Dag1 maandag 03/06/2013 Temse naar Annecy 878 km 
Nog voor acht uur hebben we bij panda afgesproken. We drinken nog snel een kopje koffie en 
beslissen daar om eens de route via Reims te nemen. We kunnen ook via Luxenburg rijden, maar dan 
rijden we ons waarschijnlijk vast op de ring van Brussel. Hup de motor op en dan via de E17 naar Gent 
over Kortrijk naar de Franse grens. Het is zeer licht bewolkt en een aangename temperatuur om te 
rijden, niet te warm niet te koud. Tot aan Rijsel is het relatief rustig op de weg, maar op de ring van 
Rijsel is het toch wel andere koek. Rustig laveren we ons met onze 4 richtingsaanwijzers door de fille. 
Ik moet wel erg oppassen omdat de bakken van mijn nieuwe GSA nogal wat breder zijn dan mijn oude 

K. Gelukkig hebben de Franse hier totaal geen problemen mee 
en maken zowaar plaats voor ons. Ter hoogte van Dourges 
nemen we de betalende E17 tot in Reims. Je betaald voor dit 
stuk bijna 10€, maar je rijdt wel quasi alleen op deze “peage”. 
We wachten eigenlijk te lang om te gaan tanken, waardoor 
husky’s benzine meter al een tijdje “in rood staat”. Gelukkig 
halen we na 290 km het tankstation van Juvincou net voor 
Reims. Half weg tussen Troyes en Dijon tanken we na een dikke 
500 km in “Chateauvillai”. Hier eten we een broodje en drinken 
een cola. Dan rijden we verder naar “Dijon” waar we de E17 
inruilen voor de E60 tot net voor “Dole” en dan weer via de A39 
tot net voor “Pont-d'Ain”. Na een goeie 730 km gooien we voor 

de derde maal ons bakske vol. Stilletjes aan 
verschijnen de bergen in de achtergrond. Na zo’n 
820 km verlaten we de snelweg net voor bij 
“Bellegarde-sur-Valserine”. Bij het verlaten van de 
snelweg worden we door de Franse gendarmes 
gecontroleerd ivm met de voertuigpapieren. Dit 
vormt geen probleem. Dan is het via al mooie 
binnenwegen naar het meer van “Annecy”. In het 
stadscentrum is het pokkedruk. En na een tijdje 
verliezen we husky uit het zicht. Maar na zo’n 880 
km rond 17:30 ontmoeten we elkander weer aan de 
camping “Europa”.  

Propere viersterren camping met uitgebreide zwemfaciliteiten. Het sanitair is erg proper. 
http://www.camping-europa.com. 
We zetten ons kampement op. Helaas is het al te laat om te gaan zwemmen. Daarna gaan we eten in 
een restaurant in de buurt. Hier ontmoeten we de patroon die zelf ook een fervent motard is. In ruil 
voor een maaltijd morgen bij hem in het restaurant, stippelt hij ons een mooie route uit. Daarna 
kruipen we van gelukzaligheid in ons bedje.  
Dag2 04/06/2013 Annecy Rondrit 230 km 
Wanneer ik na een slecht nacht al om 6:30 opsta denk ik in me zelf “I'm too old for this shit” Ik kan 
echt niet meer goed slapen op een matje in een tent. Mijn rug is gebroken en alles doet pijn. Na een 
verkwikkende douche zet ik koffie. Een voor een kruipen mijn kompanen uit de tent. Zij hebben 
natuurlijk wel goed geslapen. Gisteren avond hadden we 2 Franse broden besteld, maar gezien het 
vroege uur is de receptie nog niet open. Zoals gewoonlijk heb ik de catering  voor mij genomen en ook 
dit jaar is het niet anders, cracottes, confituur, koffie, melk, suiker en speculaas. # Omdat ik nogal lui 
ben heb ik deze zin gewoon gekopieerd uit het vorige verslag .   Om 09:30 zitten we al op onze 
motoren en houden het prachtige meer van “Annecy” aan onze linkerkant. De baantjes worden steeds 
kleiner en bochtrijker en overal rond om heen zien we de vele besneeuwde bergtoppen. Thv “Saint 
Ferréol” beginnen we aan ons eerste colleke. De “col des Esserieux” brent zou ons via de “Grand 
Bonand” richting “Mont Blanc”, maar helaas is de weg afgesloten. Dan proberen we maar via het 
skigebied “Manigod” op zo’n 1600 m om “La Clusaz” te bereiken, maar ook daar lopen alle wegen 

http://www.camping-europa.com/
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dood op een parking van het zovele lelijke hotel. Uiteindelijk dalen we af tot in “Thônes” een ferme 
klim van wel 1000 meter brengt ons naar “La Clusaz (1500m)”. Net op de grens tussen de 
departementen “Savoie “ & “Haute Savoie“ drinken we koffie op een terras op de “Col des Aravis” Na 
de afdaling krijgen we onmiddellijk weer een mooie klim van “col de Aravis (1650m)”. Heel het stuk, 
rijden we van de ene bocht naar de andere. Om de haverklap zijn er haarspeldbochten die we zowel 
langs de binnenzijde als langs de buitenzijden nemen, dan weer omhoog dan weer dalen. Echt leuk die 
Franse Alpen. Na een tijdje komen we in het skydorp “Les Saisies“ waar we op het zonnige terras van 

restaurant “L’Arôme Antique” een “plat du jour nemen”. Een soort 
Franse bergworst met griesmeel. Dit is best lekker. Na het lunch, 
volgen we een heel stuk de rivier “l’ Isère” dwars door het saaie 
“Albertville” om dan thv “Miolan” aan het oude kasteel, de smalle  
“col du frêne (1000m)” op te rijden. Via de weg door het 
“Parc Naturel Régional du Massif des Bauges” belanden we op een 
terras in La “Motte-en-Bauges”. Hier ontmoeten we 2 oude 
Vlaamse motards. Na zo’n 230 km komen we terug aan op de 
camping. We reppen ons naar het zeer propere openlucht 
zwembad, nemen nog een  douche, en trekken naar het restaurant. 
We brengen verslag uit aan de patroon die zich verontschuldigt 

voor de afgesloten bergpas. Op zijn aanraden, bestel ik de plaatselijke specialiteit “Fèra” of zo iets. 
Een vis die hier op 40 meter diep in dit meer gevangen wordt. Husky neemt “Big Burger Savoyarde” en 
panda neent “Le Pavé du Cannard” Alles wordt erg lekker bevonden. Een dessert en/of Pousse café 
met nog een noisette. Dan kruipen we onze tent in en dodo. 
Dag3 05/06/2013 Annecy naar Ancelle 327 km 
Ik heb weeral erg slecht geslapen maar het mooie weer verlicht de ochtelijke smart. Na het ontbijt 
gaan ons verplaatsen in de richting van “Embrun”. Vandaag gaan we ons verplaatsen. We vertrekken 
met het meer aan onze linkerkant en rijden tot in “Albertville”. Vanaf hier nemen we de grote banen. 
Eerst brengt ons de A430 naar de “Autoroute de le Mauriènne”. Dit is een prachtige snelweg, die zich, 
samen met de spoorweg, de oude baan en de kolkende rivier “L’Arc”, letterlijk tussen de erg beperkte 
ruimte rondom de bergen heen wringt. In een grote klim gaat het zo door tot in “Modane”. De 
omgeving is echt prachtig te noemen hier en daar moeten we door tunnels. Dit moet heilige grond 
zijn, want de meeste plaatsnamen zijn genoemd naar een heilige. En elke kleine plaats heeft wel een 
of meerdere cols. Je vindt hier plaatsnamen als: “Saint Alban” met zijn “col de Grand Cucheron 
(1188m)”, “Saint Rémy”, maar er is ook “La Chambre” met de “col de la Mademeine (1993m)”, Thv 
“Saint Marie” is de “col du Gladon (1924m)”, “Saint Jean” heeft dan weer de cols “Le Collet (1390m)” 
en “La Cochette (1500m)” en in “Saint Martin de la Porte” waar we nog eens tanken heb je “Col de 
Beau Plan (2612m)” en “Col de la Porte (1060m)”. We checken bij de uitbater of “Col du Mont Cenis 
(2080m)” open is. Hij weet ons te zeggen dat we die zeker moeten doen. Verder door gaat het via 
“Modane” en tegen de middag arriveren we in “Lanslebourg Mont Cenis”. We zien nog net een bende 
oudere motars vertrekken met hun oude “Moto Guzzi’s en Gillets”  In Restaurant “La Vieille Post” 
nemen we “Le Plat du jour”.  We worden er bediend door een nogal corpulente en vooral rondborstige 
dame die duidelijk samen met haar zuster de zaak rund. De zuster spreekt een soort Frans-Italiaans–
dialect dat voor ons  erg komisch maar totaal onverstaanbaar overkomt. Café word bv Coufeu enz.  We 
krijgen hier een erg verzorgde maaltijd. Maar na de “coufeu”, is het tijd voor het betere werk, nl: de 
reeds eeuwen bekende bergpas, die vermoedelijk door Hannibal en zijn olifanten gebruikt is om Rome 
vanuit het noorden aan te vallen: “Col du Mont Cenis (2080m)”. Deze bergpas, was vooral vanaf de 
middeleeuwen een belangrijke verbinding tussen Frankrijk en Italië. Via enkele prachtige 
haarspeltbochten lanceert deze col je in no time tot aan het meer “Lac de Mont Cenis (2080 m)”. Dit 
blijkt een stuwmeer te zijn. Er licht hier nog aardig wat sneeuw op de bermen. Daarna volgt er een 
zeer mooie afdaling, echt de moeite. Thv nog een klein stuwmeer steken we de Italiaanse grens over. 
Dan dalen we verder af tot in “Susa” op 600 meter. Hier nemen we de E70 “Autostrada Torino 
Bardonecchia”. Via een reeks lange tunnes komen we in “Casermette” waar we de E70 wisselen voor 
de SS24. Op de smalle berpas “Viadotto Cesana (1700m)” is er veel zwaar vervoer. Deze pas is 
duidelijk nog erg in gebruik. We trachten ons tussen de monsters door te laveren en Passeren in 
“Claviere” op 1700 m terug de Franse grens. Dit lijkt wel bergpas in de “Andes”. Wanneer twee 
vrachtwagens elkaar passeren in een van de vele haarspeltbochten, moeten ze echt oppassen om 
elkaar niet te raken. Ik ben blij dat we van deze mooie maar te drukke berg af zijn. Wat verder rijden 
we de versterkte stad “Briançon” voorbij. Jammer dat we hier geen tijd voor hebben. Deze stad ziet 
er indrukwekkend uit met zijn oude wallen en torens. Maar we moeten verder. Als we “Embrun” 
naderen wordt het ons duidelijk dat ik de verkeerde camping opgezocht heb. We moeten 
noodgedwongen een andere zoeken. Niet zo simpel, want wij willen er kunnen eten (op de camping of 
in een restaurant in de buurt). De combinatie van internet via een smartphone en de gps, leid ons 
uiteindelijk naar een camping midden van de bergen. Via het prachtige meer “Lac de Serre perçon” 
gaat het via een ongelooflijk knappe maar ook erg smalle bergpas “col de Moissière (1571m)” van zo’n 
10 km lang naar het skidorpje “Ancelle”. Hier vinden we camping “Les auches”  
Deze eenvoudige kleinere driesterren camping heeft verouderd sanitair en een zwembad. 
http://www.lesauches.com. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Barkas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Col_du_Mont_Cenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://www.lesauches.com./


Verslag 

7 

We stellen snel onze tent op en gaan naar het enige restaurant in het dorp. Daar hadden ze ons daar 
niet verwacht, maar ze bereiden toch nog een lekkere maaltijd voor ons. We drinken nog enkele 
“pressions”. Wanneer we terug naar onze tenten trekken is de zon al serieus aan het duiken. Het 
wordt dan ook frisser in dit kleine dal midden in die prachtige besneeuwde bergen.  
Dag4 06/06/2013 Ancelle naar Barcelonnette 111 km 
Weer een slechte nacht gehad, waar gaat dit eindigen? De bestelde baguette en enkele croissants 
worden met koffie naar binnen gewerkt. Gelukkig gaan we het vandaag wat rustiger aandoen. We 
bollen enkel naar “Barcelonnette”. We starten met de prachtige kleine fantastische “col de Moissière 
(1571m)”, maar deze keer in omgekeerde richting naar “Chorges” Daar smijten we onze bak nog eens 
vol. We kiezen vandaag voor de andere kant van “Lac de Serre perçon”, het geen weer erg mooie 
vergezichten oplevert. We kunnen het niet laten om nu en dan even te stoppen en van dit fantastische 
schouwspel te genieten. Het meer zelf licht op 800 meter hoog en wij rijden soms nog een paar 
honderd meter hoger. Dan rijden we verder naar een klein dorpje aan het meer in “La Bréole”. Via 
een slecht en erg smal padje hopen we een etablissement te vinden aan de over van dit prachtige 
meer. Shit deze weg loopt dood en er is hier beneden niets te zien en dus moeten we noodgedwongen 
terug helemaal omhoog waar we stoppen bij een bakkerijtje aan de rand van het dorp. Het weer is 
echt prachtig en we genieten van onze espresso met koffiekoek op  het piepkleine terras in de zon. 
Dan gaat de rit verder. In de wijde omgeving van Le Lauzet-Ubaye cheken we enkele campings. Eerst 
rijden we tot in Le Moulin, naar het vooropgestelde camping “Domaine Loisirs de L’ Ubay”. Helaas 
kunnen we hier niets eten op deze toch wel nette camping. Dan rijden we zo’n 15 km terug naar Le 
Lauzet-Ubaye. Op zich geen probleem want de baan is goed, maar vel erg vlak en dit omdat ze in het 
dal van de snelstromende en kronkelende rivier “L’Ubaye” loopt. De omgeving erg mooi. Nu en dan 
stoppen we nog aan enkele campings. Een speling van het lot laat ons zelfs stoppen thv van camping 
“La Source”.  Een naturisten camping. Met een heel klein hartje checken uit pure wanhoop ook deze 
camping. Na het volgen van een smal kronkelend padje loopt de weg dood aan een oude 
waterkrachtcentrale. Enigszins opgelucht stellen we vast dat de terreinen al een lange tijd verlaten 
zijn. Nog steeds zonder slaapplaats gaan we op de middag dan maar iets eten in het baanrestaurant “ 
Le Relay Du Lac”. Panda heeft een lekkere salade, maar husky en ik kiezen verkeerdelijk voor een 
pizza. Wanneer de tocht verder gaat, keuren we zowat elke camping langs deze D900. Ze hebben allen 
het zelfde probleem. Door de lage bezettingsgraad in deze periode is het restaurant nog gesloten. Ze 
liggen ook relatief ver van een dorp of restaurant en Bourgondiërs als we zijn willen we niet na een 
weldoende motorrit, nog eens op onze motoren kruipen om iets te gaan eten. Drank en rijden, en dan 
in het bijzonder, motoren, gaan nu eenmaal niet samen. Na een lange tijd vinden we Camping “du 
Plan” aan de rand van Barcelonnette.  
Het is een rustige maar bescheiden driesterren camping. Het sanitair is oud maar proper en er is geen 
zwembad. Er is wel een bar en ligt op +/- 1.5 km van het centrum. http://www.campingduplan.fr/ 
Eerst weeral die tent opzetten en dan via een wandelpad langs de rivier naar het centrum. Aan de 
souvenirwinkeltjes te zien komen hier wel wat toeristen. We ploffen ons op een terras aan de “Place 
Manuel” en drinken er enkele pressions. Dan gaan we vlakbij lekker eten. Voldaan zakken we af naar 
onze tenten. 
Dag5 07/06/2013 Barcelonnette rondrit 222 km 
Ik kruip als een oude man van 80 jaar uit mijn slaapzak en bedenk me waarom ze dit een slaapzak 
noemen. Ik vind een “wakker-houd-zak” een toepasselijkere naam. Ik neem een douche met naar mijn 
gevoel iets te koud water. En zet koffie. Mijn reisgezellen verschijnen lekker uitgeslapen uit hun 
tentje. De Baguette en chocoladebroodjes schuiven vlotje binnen. Pandas percolator levert zoals 
altijd de dagelijkse dosis cafeïne. Vandaag weer collekesdag. We rijden via de D902 naar “Col de la 
Cayolle ” 2376 meter. Onderweg komen we Duitse motars tegen die ons met een heen en weer wibelde 
wijsvinger trachten duidelijk te maken dat je er niet door kunt. En inderdaat wat verder staat er een 
bord met de melding dat deze col tijdens de werkuren in de week is afgesloten voor alle verkeer.  
Contrair als we zijn riskeren we het toch. Eerst rijden we op een fabelachtige en kronkelige weg langs 
de kolkende rivier. Over bruggetjes en uitgehouwen doorgangen. Dit lijkt wel de filmset van een 
sprookjesfilm. Dan beginnen we aan de klim. Wij komen niemand anders tegen op deze pretweg. Hij is 
hellemaal alleen voor onszelf. De ene waterval na de andere tooien de met mos en kleine beplanting 
bedekte rotsen. En dit overgoten met een profijtig streepje sneeuw. Gewoonweg prachtig. We 
stoppen meermaals op de midden van de weg om wat foto’s te nemen. Whow, wij zijn hier werkelijk 
helemaal alleen. Een bord langs de kant herinnert ons er nog even aan dat de weg onderbroken is. 
Toch rijden we koppig door. Uiteindelijk blijkt de onderbreking het plaatsen van een nieuwe brug te 
zijn. We rijden door 50 meter aangewalst grint en dat was het dan. Wat een geluk dat wij toch hebben 
geprobeerd. We rijden verder tot aan het hoogste punt van deze col 2326 meter. De baan is vrij en 
droog, maar muren van meer dan 2 meter hoge sneeuw barricaderen de wegberm. Fantastisch. Na een 
klein sneeuwballengevecht dalen we via de ene haarspeldbocht na de andere 

http://www.campingduplan.fr/
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terug naar 800 meter tot in “Guillaumes”. In een gezond eethuisje 
“Vitamine” drinken we een noisette . Panda besteld uit puur 
gastronomische interesse ook een “ Crème caramel”. Dan stappen we 
weer onze motoren op en klimmen dan weer hoger en hoger op de col 
“de Valberg (1600m)”, om onmiddellijk terug af te dalen tot in Beuil. 
De D28 leidt ons dwars door de  “Gorges du Cians”. Een spectaculair 
bordeauxrood gekleurde kloof die je meeneemt in de Maritieme 
Alpen. Hier begint het te regenen. Maar gelukkig is die van korte 
duur. Het wordt middag en we krijgen honger. Net voor “Rigaud” 
draaien we de erg smalle col “de le Sinne (1438m) op, naar het 
pittoresk dorpje “Pierlas” . We hopen aldaar een restaurant te 
vinden. Helaas is dit gehucht maar een zakdoek groot. Met een 
grommende maag rijden we dan maar over de zelfde weg terug. Het 
pad is erg smal en er zijn veel kiezeltjes op de weg. Tegen 2.5 km/hr 
dalen we dan ook weer af. Dit is meer behendigheidstraining dan 
motorrijden. Uiteindelijk belanden we weer op de D28. Ook dit is een 

prachtig stukje weg met veel bochten. Het laatste stuk van deze weg rij je weer in een prachtige 
smalle kloof, maar hier is ze niet zo rood van kleur. Dan draaien we de D6202, ook de “Route des 
Alpes” genaamd op, hier is de weg veel breder. De rivier “Var” vergezeld ons heel de tijd langs onze 
linkerkant. Thv van “Lavancia” stoppen we aan een restaurant, “Les Acacias” en ploffen ons op het 
terras. We eten hier lekker en goedkoop. Nu en dan horen we een ferme donderslag en de ober begint 
alles binnen te zetten. Gelukkig regent het niet. Halverwege onze maaltijd is de Look-alike van onze 
eekhoorn” ook op het terras komen zitten. De gelijkenis is echt treffend. Voldaan, nemen we de 
“Route Des Alpes” tot in “Entrevaux”. Hier stoppen we even om wat kiekjes te schieten van de 
“Citadelle”. Een prachtig bouwwerk, hellemaal bovenaan op de top van een berg. Op de rechter 
bergflank zie je nog de restanten van de eeuwen oude  terrasbouwakkers. Zeer waarschijnlijk hebben 
deze gediend om deze vesteging te bevoorraden. Dan weer verder over deze “route” tot in “Annot” 
Hier draaien we de D908 op Het begint wat te motregenen. Husky stopt en doet zijn regenkledij aan. 
Wij blijven zitten en hopen dat het maar een buitje zal zijn. Dan beginnen we aan de klim van de “col 
de la Collè St Michel (1500m)”. Nu begint het te gieten. We zien amper een hand voor onze ogen. Hier 
kan je niet schuilen, hier moet je door. Jammer want dit is echt ook een zeer mooie bergpas. Terwijl 
we ons in de gietende regen tussen de enorme donderslagen door, een weg banen naar boven zien we 
verse sneeuw liggen op de weg. Gelukkig niet zo veel dat het echt gevaarlijk wordt. Eens we bijna 
beneden zijn, stopt het gelukkig met regenen, maar het blijft zeer zwaar bewolkt. We vrezen voor de 
“Col Alos (2247m) ”, die moeten we ook nog over. We realiseren ons dat dit geen pretje zal zijn. Maar 
we moeten wel over de 26 km lange bergpas, anders moeten we nog een kleine 200 km rondrijden. 
Enfin we gaan het proberen, we zien wel. Via de dorpen: “Villars-Colma”r,  “Colmars”, en “Allos” 
komen we in “Foux d'Allos”. Een bruggetje brengt ons over een piepklein beekje, dat de bron van de 
rivier “Verdon”  blijkt te zijn. En via een klein tunneltje, bereiken we de voet van de “Col Allos”. Het 
regent niet en de baan is droog. Een smalle weg brengt ons hoger en hoger. Links-rechtse bochten en 
tal van haarspeldbochten voeren ons tot op de top van deze mooie bergpas.  Thv Refuge du Col d'Allos 
zit je op 2247 meter hoogte. Overal zie je sneeuw en dit levert prachtige vergezichten. Zeer mooi. 
Van hier is het nog 20 km tot in Barcelonnette. De afdaling verloopt erg vlot en voor we goed en wel 
weten, staan onze motoren na een intensieve 222 km, netjes voor onze tent geparkeerd. We nemen 
een douche en stappen naar het centrum. We genieten van een ferme pint op een terras en gaan 
“Gourmet” eten in een restaurant. Hier bak je je vlees niet in olie, maar je gaart het in een rode-

wijn-vinaigrette. Best lekker. Panda deelt ons 
heel droogjes mee dat hij trakteert vandaag. 
Hij is jarig. Hiep hiep hoera panda. Deze 51 
jaar oude ancien, bruist nog van het leven en 
kan nog dromen van verre tochten en mooie 
avonturen. Natuurlijk drinken we deze avond 
nog enkele pinten op de gezondheid van onze 
makker. Dan terug naar de tent. 
 
Dag6 08/06/2013 Barcelonnette naar Bauduen 
153 km 
Weeral veel te vroeg sta ik op en ik ben blij dat 
het eindelijk ochtend is... Douche, koffie 
zetten … Ook vandaag reken ik op de cafeïne 

boost van de percolator. Eens de baguette en broodjes op zijn rekenen we af met de uitbater en 
vertrekken. Omdat het weer hier niet erg standvastig zal zijn vandaag en de kans op ferme regenbuien 
erg zijn toegenomen. Hadden we gisteren besloten om af te zakken naar beter weer. Meer bepaald 
naar de “Verdon”. Voor de gezelligheid nemen we de “col Allos” nog eens via de andere richting, en 
geloof me dit levert totaal ander zichten op. We volgen de D908 tot in “Thorame-Haute” Daar kiezen 
we voor de D955 ook nu weer  voert een kronkelende weg ons tot in Saint-André-les-Alpes. Hier 
passeren we vervolgens, de weeral ongelooflijke blauwe meren “Baie d'Angles” en “Lac de Castillon” 
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en dit tot in “Castellane”.  Hier drinken we koffie op het terras naast de kerk. Dan gaat de trip verder. 
Een dikke duizend bochten later stoppen we even thv “Trigance” om op het terras van restaurant “Lou 
Cafoucho” om onder een schitterende zon van ons middagmaal te genieten. En erg vriendelijke 
dienstertje prijst ons de ”plat du jour” aan. Dit is: een flan van tomaten bovenop de risotto met 
mosseltjes. We proberen het. Het valt wat tegen, veel te veel peper en de smaken combineren niet 
echt. Maar niet getreurd, wij zijn maar vanuit België afgezakt om deze mindere schotel te eten. Ik 
probeer me voor te stellen hoe die andere mensen op het terras uit Australië zich nu voelen. On route, 
dwars door  dit schitterende zuiders landschap. Via een klein stukje D90 komen we op de D71. Ook 
hier zijn de wegen smal en kronkelen een een stuk door. Lage wel riekende begroeiing, zandpaden, 
dor gras met daar achter de bergen. De bergen worden ruwer, we naderen de “Gorges“ . En daar is ze 
dan de machtige “Gorges du Verdon”. Een enorme grillige kloof, waarop je niet uitgeken raakt. Ik ben 
hier een kleine 30 jaar geleden op huwelijksreis geweest, Ik wist dat ze mooi was, maar dat het “dit” 
ging zijn was ik vergeten. 

Dit is motorrijden op zijn best. Prachtig weer, veel bochten, mooie wegen, weinig volk, ferme 
motoren, goede vrienden en dit in een schittert landschap. "I Love It“ . In “Aiguines” krijgen we het 
meer “Lac de Sainte-Croix” al eens voor het eerst te zien. Dan rijden we nog een heel end over 
verschillende kleine wegen tot we in “Bauduen” zijn. Daar kiezen we voor camping “Aux Vallons”.  
Dit is een propere camping met 2 niveaus. Er is een zwembad en een bar. Het centrum is net iets te 
ver ( +/- 2.5 km). http://www.auxvallons.fr/. 
We worden er hartelijk ontvangen door een nette dame met een erg vriendelijke en innemende 
glimlach. Snel de tent recht zetten. Ook hier is het restaurant gesloten, maar de uitbaatster stelt voor 
dat ze iets voor ons zal klaarmaken. Wanneer we vernemen dat het het oude dorpje “Bauduen” op 2,5 
km ligt, kiezen we toch voor de flinke wandeling.  De trip was zeker de moeite waard. Het dorp, 
gelegen aan de oever van het meer en gebouwd op de bergflank is niet meer dan een aantal parallelle 
en smalle straatjes, niet breder dan pakweg 1,5 meter, die onderling verbonden zijn met een 
trappenstelsel. In heel dit dorp kan geen auto rijden. Alles gebeurt hier te voet. Enfin, we belanden 
op een terras van een café dat wordt uitgebaat door een marginale familie. Iedereen van deze familie 
Flodder zit op één rijt, elk achter een laptop of tablet wat te surfen. Het duurt dan ook even voor de 
dochter begrijpt dat het haar beurt is om die nare terrasbezoekers te bedienen. De pinten zijn groot 
en fris en er is wifi. We chekken onze mails en bekijken de “meteo” en maken al wat afspraken over 
de eventuele terugweg naar huis. Nu zijn we al met 8 surfende mensen op dit overigens lege terras. 
Dan gaan we eten in een wss nog marginaler restaurant. Al de gasten op 3 na, zijn allemaal rare 
mutanten, die met smerige kleding hun “pernotje” komen drinken. Gelukkig is het eten er lekker. Nog 
wat pintjes later is het tijd om naar onze tent te trekken. In de bar van de camping brandt nog licht. 
We gaan nog even binnen. Er zitten wat oudere mensen opvallend stil te kaarten. Wij drinken nog 
enkele consummaties terwijl we wat kletsen met de sympathieke uitbaters. Dan gaan we slapen.   
Dag7 09/06/2013 Bauduen naar Langres 800 km 
Wat een nacht, het heeft zeer veel geregend en weerom heb ik een slechte nacht gehad. Nog voor 
06:00 trek ik mijn kleren aan en maak een fikse ochtendwandeling. Ik loop door het bos en hoop op de 
open vlaktes een hertje of zo te kunnen spotten. Die krijg ik helaas niet te zien, maar wel de verse 
omgewoelde grond van de everzwijnen. Gisteren avond hebben ze ons nog gezegd dat er vorige maand 
80 everzwijnen door jagers zijn geschoten. Er zijn er hier in de buurt veel te veel. Er zouden hier ook 
al wolven gesignaleerd zijn. Deze zijn ooit als een proefproject losgelaten in Italië. Er zijn nog geen 
mensen aangevallen, maar de schapen hebben hier een grote bel rond hun nek hangen en de kudde 
zou bewaakt worden door een zeer grote hond, die de wolven op afstand moet houden. Plots hoor ik 
wat verder in de bosjes een heel zwaar en diepe gegrom. Ik ben op mijn hoede. Het blijkt een paard 
te zijn dat hier los in het bos rondloopt. Wat verder kom ik er nog enkele tegen. Dan zie ik wat  
caravans en tentjes. Dit is een camping voor paardenliefhebbers. Het is een erg smerige en 
onordelijke camping. Nu ja, ieder diertje zijn pleziertje denk ik en stap verder. Wanneer ik op de 
baan kom herken ik de weg en loop terug via de baan naar de camping. Rond 07:00 kom ik aan. Ik zet 
koffie en ga douche. Panda is ook wakker, hij heeft ook een stuk van de nacht naar het harde 
getrommel van de regen op onze tentzeil geluisterd. Wat later staat ook husky op, hij is hem van geen 
kwaad bewust en heeft weerom als een roosje geslapen. Ons kampement word afgebroken en we 
rekenen af. Het is mooi weer en we rijden via de binnenwegen, een dikke 200 km naar de snelweg thv 
“Avignon”. Rond de middag zijn we in Cavaillon, waar we eerst ons bakje vullen. Dan de snelweg naar 
het noorden op. Een uurtje later krijgen we honger en stoppen in “Relais de Montélimar” Daar eten 
we een broodje en drinken we een cola. Vervolgens rijden we verder tot net onder Lyon om rond 
15:00 hr in het “Total STATION te Sérézin-Du-Rhône”, ons bakje nog eens te vullen. “Hit the road 
Jack” en nog eens een dikke 2 uur later zijn we in het “Relais de Dijon Brognon”. Hier tanken we nog 
eens en rijden dan verder tot aan de camping “La Croix d'Arles”  

http://www.auxvallons.fr/
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Dit is een propere grote camping. Het heeft een buitenzwembad en een eigen restaurant. Het is een echte 
transfercamping voor Hollanders die met hun sleurhut die hier enkel de nacht komen doorbrengen.  
http://www.croixdarles.eu.  
Hij bevindt zich in de buurt van “Langres” net op de grens tussen “Bourgondië” en “Champagne”.  Wanneer we ons 
inschrijven doen we zoals altijd ons uiterste best om ons Frans zo verstaanbaar mogelijk te maken. Na een tijdje 
spreekt de campinguitbater behoorlijk Nederlands met ons. Nog nooit mee gemaakt. Enfin we stellen onze tenten op en 
husky gaat nog even zwemmen. Panda en ik gaan na de douche al een ferme pint pakken in het restaurant. Deze wordt 
uitgebaat door de vrouwelijke versie van “Kermit de kikker”. Ze smijt zowat alles dat ze vast heeft op de grond en 
praat veel te luid met haar irritante stemmetje. Wanneer husky ook aanschuift bestellen we ons de “plat du jour”. 
Geen hoogvlieger maar te doen. We blijven natuurlijk wat zitten en dit tot groot jolijt van de kikker. Ook de kok komt 
erbij zitten en uiteindelijk ook de campinguitbater. Er wordt serieus wat afgelachen. Uiteindelijk verklap de 
campinguitbater dat hij 17 jaar lang met een Hollandse samen geweest is en daarom kent hij wel wat Nederlands. 
Natuurlijk sluiten we de tent  weer en veel te laat kruipen we in ons bed.  
Dag8 10/06/2013 Langres naar Temse 559 km 
Eindelijk, ik heb deze nacht voor het eerst echt goed geslapen. Het is dan wel nog vroeg in de morgen, 
maar ik heb bijna heel de nacht doorgeslapen. We halen onze baguette en koeken af en nemen ons 
ontbijt. Een na een verlaten de Nederlandse caravans dit terrein. Wij hebben geen haast en pakken op 
ons gemakje in. Wanneer ook wij van de camping bollen zijn we zo goed als de allerlaatste. 
Wegwijzers brengen ons langsheen Langres naar de A5/E17. Het valt ons op dat er nogal wat kazernes 
langs de weg staan. De oude stad is omgeven met gerestaureerde hoge wallen, geflankeerd door 
vestingwerken. Maar hier hebben we geen tijd voor. Eens op de snelweg schieten we weeral aardig op. 
Rond 11:00 hr tanken we in Een Shell station te “Sompuis” net onder “Châlons-en-Champagne”. Een 
uurtje later gaan we net boven “Reims” gaan we nog iets eten. Omdat “Rijsel” nooit een pretje is, 
gaan we deze keer proberen om in “Cambrai” met de A2 & A7 langs “Bergen” te rijden En zo via 
“Brussel” naar huis. Eens we de Belgische grens oversteken, merken we onmiddellijk op dat de staat 
van het wegdek miserabel te noemen is. Ik weet waar ik over spreek omdat asfalt maken nu eenmaal 
mijn job is. Heel de weg is ambetant druk en op de Brusselse ring is het bijna niet te doen om bij 
elkaar te blijven. Na een tijdje steekt husky mij voorbij en zwaait nog even en neemt zijn afslag naar 
de E19. Panda rijdt terug achter mij wanneer wij de afslag van de A12 nemen. Tot thuis is het nog erg 
druk. Eens in Temse nemen we nog snel afscheid en we rijden naar huis. Rond 17:00 uur parkeer is 
mijn motor in de garage.  
Ook dit jaar hebben we weer mogen proeven van het fascinerende Frankrijk. Het is en blijft toch een 
land waar je van ene verbazing in de andere valt. Kastelen, 
historische bouwwerken, citadellen, omwalde stadsmuren 
en burchten. Het rijke culturele, sociale en historische 
verleden heeft in heel Frankrijk haar stempel gedrukt. 
Helaas zijn die juweeltjes in ons eigen land grotendeels 
afgebroken om plaats te maken voor de “Nieuwe tijd” … 
Zonde… Maar ook de prachtige natuur. Elk departement is 
anders. Zo heb je de zee, de bergen, vulkanen, weilanden 
en bossen. Je kan ook overal lekker eten en drinken. 
Kortom, ik denk dat het niet de laatste keer is dat we dit 
buurland aandoen. De Alpen, zowel Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk, zijn ook altijd een toppertje. 
Het rijden op grote hoogte, tussen de grillige rotsen ver boven de bomengrens levert je machtige 
vergezichten en maakt je klein, maar ook heel blij. Jammer van de dicht gesneeuwde bergpassen, 
maar de natuur laat zich niet in een keurslijk steken. En we hebben nog een goede reden om er nog 
eens heen te rijden.   

 
 
 
Reden mee in dit onvergetelijk avontuur: 
 

 

Husky 
Een fantastische pathfinder, Hij navigeert van de ene 
pretweg naar de andere. 

HONDA CBF 1000  
een sportieve bochtentrekker  

Panda 
Een goedlachse sleutelaar, die altijd raad weet bij 
problemen 

BMW K1300 GT  
een sportieve tourmotor 

Bever Gewoon dankbaar omdat ik erbij mocht zijn 
BMW R1200 GS Adventure  
de ultieme allrounder  

 

http://www.croixdarles.eu/
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Liefste Bevertjes, 
 
 
Met de overgang hebben we al een spetterende start aan ons jaar kunnen 
geven! Dit jaar zijn er een paar Bevertjes overgegaan, maar gelukkig zijn er 

een paar nieuwe bijgekomen. Dus hebben we dit jaar kunnen starten met 
een nieuwe  en supertoffe groep! Ondertussen is de snoepverkoop ook al 
achter de rug en we willen onze schattige bevertjes die veel snoepjes 
hebben verkocht proficiat wensen. 

Er liggen ook heel wat nieuwe en leuke activiteiten op jullie te wachten 
zoals  knutselen, wandelen, sporten en een zoektocht. Allemaal dingen die 
goede Bevers moeten kunnen, dus zeker allemaal komen! Verder hebben 
we ook nog het Sint-Maartensvuur en het bezoek van de Sint, hopelijk zijn 
jullie dit jaar allemaal braaf geweest. Tot slot zullen we het jaar 2013 
eindigen met een supertof kerstfeest! 
 
Nu volgt nog een belangrijke aankondiging (tromgeroffel) van 15 tot 17 
november volgt ons eerste supercoole beverweekend. JOEPIE!  WE hopen 
dat jullie allemaal kunnen komen en noteer dit zeker al in jullie agenda. 
Meer info volgt nog! 
 
P.S: Vergeet elke vergadering jullie 50 ct en glimlachen niet! 

 
Jullie leiding, 
Keeo, Rebo en Valkenoog! 
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3 November 

14u-17u 

 
Vandaag komen de olympische spelen naar ons lokaal en kunnen 

we eens zien hoe sportief onze bevers wel niet zijn. Dus doe 
zeker sportieve kleding aan. 

 
10 November 

18u30 

 
Sint-Maarten komt weer naar Beveren en daarom organiseren 
we ook dit jaar het supergezellige en leuke Sint-Maartensvuur! 

Iedereen is welkom!  
(geen vergadering)    

 
15-17 November 

     

 
Joepieeeee! Ons eerste supercoole beverweekend komt eraan! 
(Meer informatie volgt nog)  

 

24 November 
14u-17u 

 
 

 

De leiding wil eens zien hoe creatief onze wel niet bevers zijn. 
Daarom organiseren we een toffe knutselvergadering. 

 

1 December 
14u-17u 

 

Toetoet! We hopen dat jullie dit jaar braaf zijn geweest, want 
de Sint komt vandaag helemaal met zijn stoomboot vanuit 
Spanje naar ons lokaal. 

 
8 December 

14u-17u 

 
 

 
We willen eens zien hoe slim en snel onze Bevers zijn door een 
groot en plezant strategospel te spelen. 

 
13 December 

18u-20u 
  

 
Omdat de leiding zich goed moet voorbereiden op hun examens 
organiseren we een superleuke filmavond! Let op dit is een 
vrijdag! 

   
20 December 
17u30-20u30 

 

 
Kerst staat bijna voor de deur en daarom organiseren we een 
leuk Kerstfeestje waarbij we cadeautjes aan elkaar gaan geven 
aan de hand van leuke spelletjes. De maximumprijs van je 
cadeautje bedraagt 5 euro! Let op dit is een vrijdag! 

 
29 December 

Geniet van de feestdagen en alvast gelukkig Nieuwjaar!! Geen 
vergadering vandaag, want jullie zijn lekker aan het feesten. 
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Hey hey allerzaligste 

welpen!! 
 
 
 

Na de overgang zijn er weer een paar nieuwe welpen bij. Niet alleen 
degenen die van de bevertjes overgekomen zijn, maar ook een paar echte 
nieuwe leden! 
 
De voorbije weken waren weer volledig gevuld met leuke en toffe 
activiteiten. Jullie zijn allemaal wat handiger geworden op de 
techniekenvergadering, in het casino hebben jullie geleerd hoe je als scouts 
met je bezittingen om moet gaan (of juist niet ). Met de snoepverkoop 
hebben jullie net zoals vorig jaar weer uitstekend jullie best gedaan en ook 
ons halloweenweekendje was lekker griezelig en leuk. Normaal zijn jullie nu 
ook allemaal echte welpen omdat iedereen zijn belofte heeft gedaan! 
 

In november en december staan er weer een hele hoop leuke vergaderingen 
op het programma, zoals de sint (zorg maar dat jullie allemaal wat braaf zijn 
op zondag!  ), een gezellig filmavondje op ons lokaal en natuurlijk ook een 
kerstfeestje. 
 
Ten slotte wensen wij iedereen natuurlijk een zalige kerst en een gelukkig 
Nieuwjaar! Wij hopen dat jullie allemaal een topjaar starten met veel geluk, 
vriendschap, liefde en scouts natuurlijk   
 
Hopelijk komen jullie zo veel mogelijk zodat elke vergadering weer enorm 
plezant is! Vergeet je 50 cent niet voor het vieruurtje, je enthousiasme en 
je goed humeur en tot zondag!! 
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3 november 

12u–17u 

 

Hopelijk zijn jullie vandaag even stoer als altijd want het kan 

wel eens ruig worden. Bloed, zweet maar géén tranen vandaag 

tijdens onze legervergadering! (verkleden mag!) 

 

10 November 

18u30 

 

 
Het is Sint-Maartensvuur! Kom zeker eens af met je ouders 
voor alweer een gezellig avond bij De Schrans!!! 

 

17 november 

14u-17u 

 

Kop of munt? Vandaag laten we het lot beslissen over onze weg.  

Warme kledij en botinnen zijn aangeraden. We starten op het 

lokaal. Hopelijk geraken we nog thuis… 

 

24 november 

14u-17u 

 

Wie houdt er van verrassingen? Iedereen! Daarom is het vandaag 
één grote verrassing voor jullie. Er kan dus van alles gebeuren. 
Kom dus zeker eens kijken! 

   

1 december 

14u-17u 

 

Sinter klaas kapoentje… Zie ginds komt de 

stoomboot…Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht…. 

Oefen de liedjes maar want Sinterklaas komt vandaag op 

bezoek! 

 

VRIJDAG 

6 december 

19u-21u 

 

Hopelijk sneeuwt het vandaag, dan kunnen we het extra 

gezellig maken in ons lokaal want we gaan samen film kijken! 

Breng gerust je favoriete film mee, wij brengen de popcorn 

mee..  

 

15 december 

14u-17u 

 

 

Bij de scouts hebben we graag gezelschap en spelen we graag. 

Vandaag dus de ideale activiteit: gezelschapsspelletjes! 

 

22 december 

14u-17u 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het zijn cadeautjes, 

kerstbomen, slingers en veel sneeuw. Wat is het? Kerstfeestje 

natuurlijk!!! Breng allemaal een cadeautje mee dat max. €5 

kost. 

 

29 december 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.. GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!! Drie 

dikke kussen en tot volgend jaar!!! Vandaag is het geen 

vergadering, want jullie zijn aan het feesten  



Programma Jong V/G’s 
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Heeeey Jong Verkenners-

Gidsen!!! 

 
 

Hebben jullie zich al wat geamuseerd de afgelopen weken op de scouts? 
Voelen de nieuwkomers zich al wat meer thuis in de groep? We hopen van 
wel, want we hebben toch al een aantal grave activiteiten gedaan zoals het 
groot spel, onze fietstocht en niet te vergeten de geweldige overgang! Ook 
bedankt om allemaal weer zo goed mee te helpen bij de snoepverkoop! 
 
Wat staat er de volgende 2 maanden voor jullie in het verschiet? Wat denk 
je van een dropping, eens ne keer koken op houtvuur, een weekendje en 
een buitengewoon verfspel? Ook weten we nu voor eens en voor altijd wie 
de Slimste Scout ter Wereld van jullie is. De leiding doet niet mee, dus die 
chance hebben jullie weeral (we waren nochtans in vorm!).  
 
Voila, hopelijk hebben jullie er wat goesting in gekregen en zien we jullie 
weer volledig opdagen elke activiteit. Kameraden en vriendinnen mogen 
altijd eens een keer meegebracht worden om eens een keer te laten 
proberen. Verder vergeten jullie hopelijk niet om elke keer jullie 50 cent 
mee te nemen en in volledig uniform af te komen. 
 

Tot de volgende! 
 
Een stevige (ja, hoor die knokels maar kraken) linker, 
 
Jullie winnaars van de Nobelprijs voor Intelligentie, Creativiteit, Humor, 
Schoonheid én Bescheidenheid, 

 
 

              
 

Haas                         Moeriki                             Salangaan

Grutto Grutto 

Ooievaar 
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3 November 

10u-17u 

Haal nog maar eens de Sergio Herman of Jeroen Meus in jullie 
boven, want we gaan nog eens zien hoe het met jullie kookskills 
zit. Hopelijk nog niet verleerd om een vuurtje aan te maken en 
jullie zelfgemaakte potje daarop te koken? Neem zeker €5 mee en 
vergeet jullie wekker niet te zetten want we beginnen al om 10u! 

 
10 November 

 

Geen scouts vandaag want de leiding is druk bezig om alles klaar 
te zetten voor het Sint-Maartensvuur van deze avond. Hopelijk 
komen jullie ook af deze avond? 

 
15-17 

November 
 

Dit weekend hebben we ons eerste weekendje in Lier met als 
thema “Bal Marginal”. Meer info hebben jullie al ontvangen via 
brief/mail. Kom allemaal zeker af want een weekendje is dikke 
fun! 

 
24 November 

13u-17u 
 
 

Eens zien hoe goed jullie oriëntatievermogen nog is als jullie op 
een onbekende plek afgezet worden. Inderdaad, tijd voor een 
droppingske! We starten al om 13u en de (assistent)-
patrouilleleid(st)ers (Lux, Stijn, Jonathan, Matthias, Thomas en 
Caro) mogen hun GSM uitzonderlijk meenemen. 

 
1 December 

14u-17u 

Naar jaarlijkse gewoonte mogen jullie de zak van Zwarte Piet eens 
aan de binnenkant zien  Of zijn jullie plots allemaal in engeltjes 
veranderd? Kom dan toch maar eens proberen of jullie iets van 
snoepgoed krijgen. 

 
8 December 

14u-17u 

We zijn al een paar weken lang de bulderlach van Erik Van Looy 
aan het oefenen om jullie de leukste, grappigste en tegelijkertijd 
moeilijkste én makkelijkste vragen te stellen in de Slimste Scout 
ter Wereld! 

 
15 December 

14u-17u 

Tijd om nog eens een andere fond de teint op jullie 
deugdnietengezichtjes te smeren/spuiten. We gaan namelijk een 
verfspel doen, waar de verf serieus in het rond gaat spetteren! 

 
22 December 

14u-17u 

Ruige kerstmisspelen! Iedereen pakt een kerstmuts mee en we 
gaan een aantal ruige spelen doen die in een kersttintje zijn 
gestoken! 

 
29 December 

Alvast een gelukkig Nieuwjaar gewenst aan iedereen! Vandaag is 
het geen vergadering. 



Programma V/G’s en Seniors  
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Hey Verkenners en 

Seniors! 
 
Het jaar is weer een eindje verder en we zijn er reeds stevig tegen aan 

gegaan. Onze jaarlijkse verkoop is weer gepasseerd, dit keer voor de eerste 

maal met snoep. Met het geld dat hieraan verdient is kunnen we weer 

enkele leuke activiteiten voorzien. Aan allen die komen helpen zijn een 

heel dikke merci! 

Er staan voor de komende 2 maanden weer heel wat activiteiten op het 

programma. Eerst en vooral komen het Sint-Maartensvuur en Prosperpolder 

er aan. Dit jaar vallen deze twee dagen helaas samen. We zullen dit 

weekend dan ook ons eerste weekendje organiseren. Meer info hierover zal 

nog volgen. Op het Sint-Maartensvuur zelf is natuurlijk iedereen welkom 

voor een gezellige avond dus nodig zo veel mogelijk volk uit! 

Ook zal De Sint weer langs komen en houden we op ons lokaal een 

kerstfeestje. Voor de mensen met examens hebben we ervoor gezorgd dat 

de vergaderingen in deze periode op vrijdag plaats vinden. 

Als afsluiter geven we op ons lokaal ook nog een nieuwjaarsreceptie, dus 

iedereen welkom! 

Ik hoop jullie in alle geval allemaal te mogen verwachten! 

Stevige linker, 

Jullie favoriete leider: 

Ara 
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3 november 

14u – 17u 

We gaan vandaag enkele leuke teambuilding spelen doen om onze 
groep nog hechter te maken. Wees er zeker bij! 

 
8-11 

november 
 

Dit is ons eerste weekendje, op de planning staat het Sint-
Maartensvuur en Prosperpolder. Wees er zeker allemaal bij! Meer 
info volgt nog. 

 
17 november 

14u – 17u 

We gaan vandaag eens een speurtocht doen. Wees er zeker 
allemaal bij voor een leuke tocht en wie weet hangt er nog een 
verrassing aan voor jullie. ;) 

 
24 november 

10u – 17u 

Vandaag gaan we eens zien wie van jullie er het beste kan koken, 
want vandaag is het kookvergadering! De vergadering begint 
vandaag om 10 uur. 

 
1 December 

14u-17u 
 

Vandaag komt zoals elke jaar de Sint langs dus hopelijk ben je 
wat braaf geweest dit jaar. Ik heb in alle geval niet veel te 
klagen. ;) 

 
8 December 

14u – 17u 
 

Eens zien waar de slimsten onder jullie zitten. Vandaag gaan we 
een moeilijke maar heel plezante quiz doen. Laat die hersens dus 

maar al warm draaien. 

 
13 december 

19u-22u 
 

Aangezien de meesten onder jullie met examens zitten gaan we 
vandaag op ons gemak op het lokaal een filmpje kijken. Let op: 
dit is een vrijdag! 

 
22 december 

19u-22u 
 

Het is weeral bijna Kerstmis dus gaan we gezellig op ons lokaal 
een kerstfeestje houden als afsluiter van het jaar. Er zullen 
enkele hapjes en drankjes voorzien zijn en een leuk spel om te 
zien wie zijn pakje mag open doen.  Let op: dit is een vrijdag! 

 
29 december 

 

Wegens de drukke kerstperiode is het vandaag geen vergadering. 
Aan iedereen een leuke eindejaarsperiode en vakantie gewenst! 



Belangrijke data/info 
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Activiteiten kalender: 
 

 10 November  Sint Maartensvuur 

 10 November  Prosper Polder 

 29 November  Schele 

 1 December  Sint 

 5 Januari   Nieuwjaarsreceptie 

 1-2 Februari  Spaghettiweekend 

 1 Maart   Streekbierenavond 

 15 Maart   Beursfuif 

 21-23 Maart   ip-weekend & lentejacht 

 25-27 April  Leidersweekend 

 22 Juni   Uitstap Zee 

 

Leuk om weten 
 
 
Ons uniform: (kledij tijdens de activiteiten) 
VERPLICHT 
Allen: Bottinen of stevig schoeisel elke vergadering 

 Bevers     T-shirt + das 

 Welpen     Uniform + das + korte broek 

 Jong Verkenners    Uniform + das + korte broek 

 Verkenners – Seniors   Uniform + das + korte broek 
 
Verder zijn er nog T-shirts en Truien in alle maten verkrijgbaar. De Kledij 
wordt vanaf nu verkocht op vaste tijdstippen, die elk boekje bekend zullen 
worden gemaakt. Voor dit boekje zijn er verkoopmomenten op 17 november 
2013 en op 15 december 2013, telkens na de vergadering. De prijslijst is 
daar in te kijken, maar deze staat ook op de website. We zijn nog steeds aan 
het wachten op truien in de kleinste maten, hopelijk zijn deze snel binnen. 
 
Inspraak: 
Graag hadden wij ook jullie mening over bepaalde activiteiten, of zijn er 

activiteiten die jullie graag terug willen zien komen of meer voorkomen? Ook 
naar de ouders toe, is er een activiteit dat jullie graag eens willen doen? (zo 
is ook de dropping ontstaan)  
Laat het ons gerust weten, …. mailen naar liesbeth_444@hotmail.com 
 
Ziekenfonds of andere papieren: 
Graag alle papieren voor terugtrekking van lid- en kampgeld binnenbrengen. 
 
Lidgeld: 
Het jaarlijks lidgeld dient weer betaald te worden. Dit wordt gebruikt voor 
de verzekering en een klein deeltje van onze werkingskosten te betalen. 
Voor het 1ste kind vragen wij 40 euro en het 2de 35 euro. 

mailto:liesbeth_444@hotmail.com
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SINT-MAARTENSVUUR 
 

OP ZONDAG 10 NOVEMBER 2013 
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Op 5 januari 2014 kunnen ouders, leden, 
steunabonnees, oma’s en opa’s langs komen op het 

scoutslokaal.  
Dit alles begint vanaf 14 uur tot … 

 
Hopelijk tot dan! 

 
Het “schrans” team. 

 
 

 



Steun ons! 

 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 29 November 2013 

vanaf 

20u30 

In het lokaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(nadat de deur bijgeschaafd is) 

 

Leden, leiding, oud-leiding, ouders, vrienden … 
 

Voor al wie een pintje wil pakken, 
een babbeltje wil slaan, 

de kas wil steunen 
of 

oude verhalen wil bovenhalen. 



Steun ons! 
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Kleuren voor Sinterklaas 

 

 

 



 Spelletjes voor klein en groot
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Verbind de cijfers & 

Doolhof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kan jij de kabouter de juiste weg naar zijn paddenstoel 
aanwijzen? 

 


